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Samen maken
we elke dag
bijzonder

De Klup is een ontmoetingscentrum 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. We bieden een gastvrije 
en veilige omgeving waar iedereen 
gelijk is en zichzelf kan zijn. 

Meezingkoor Piekobello
Ons grote, gezellige meezingkoor komt 
iedere woensdag van 19:30 tot 21:30 
samen bij de Klup, om  te zingen. Soms 
hebben we ook optredens buiten de 
Klup! We zingen veel Nederlandstalige 
nummers, zowel klassiekers uit de oude 
doos als nieuwere liedjes van Jan Smit 
of Andre Hazes. 

Onze vorige muzikant speelde keyboard 
en is na plezierige jaren op 83-jarige 
leeftijd gestopt. Speel je keyboard, 
accordeon, gitaar of een ander 
instrument waarmee je ons zou kunnen 
begeleiden? Dan horen we heel graag 
van je!

Wij vragen:
•  Ons koor muzikaal kunnen begeleiden.  

(Noten kunnen lezen is niet nodig.)
•   Affiniteit met mensen met een lichte 

verstandelijke beperking
•   Begeleiding van de deelnemers tijdens de 

activiteiten
•  Flexibiliteit en gezelligheid kunnen bieden

Wij bieden:
•  Voldoening en heel veel plezier!
•  Enthousiaste  deelnemers
•  Een gezellig team van vrijwilligers
•  Ervaring met diverse beperkingen
•   Vrijwilligerswerk met meerwaarde, op een plek 

waar veel vrijwilligers voor lange tijd blijven

Reageren? 
Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl,
t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding
van ‘Muzikant Piekobello’. Wil je eerst meer 
informatie? Bel dan naar de Klup en vraag naar 
Wilma, ook als je eens vrijblijvend wilt kijken.  
We horen  graag van je!

Meezingkoor
Piekobello 
zoekt muzikant!


